
Hoi medebootvissers  
Zaterdag 8 juli weer een zeebootviswedstrijd gehad. Het was een gewichtwedstrijd met als handicap 
een haaitje. Hans Hoffman boot zich aan om de bootjes in zee te rijden. Wat hij overigens zeer goed 
deed. Dankjewel Hans. Helaas is onze walschipper Cor Nieuwenhuizen in de lappenmand. Cor van 
harte beterschap en hopelijk tot snel. Omdat het aardig liep met alle 9 bootjes zee in rijden begon de 
wedstrijd om 8:45uur. Helaas had het 10de bootje van Wim Nienhuys pech onderweg. Zijn wiellager 
van de trailer ging kapot. Jammer Wim dat je er niet bij was. Hopelijk de volgende wedstrijd wel 
weer. Het trekt gelukkig weer wat aan de zeebootviswedstrijden. Het is ook leuk en gezellig 
onderelkaar. Voor de wedstrijdstrijd hebben Peter de Haas en ikzelf nog wat garnalen proberen te 
vangen en zachtekrab. We hadden precies 1 garnaal en 6 zwemkrabbetjes. De wedstrijd begon en wij 
gingen eerst maar even bij de blokkendam ons geluk proberen op een Gulletje, Zeebaars of 
Steenbolkje en misschien wat Makreeltjes. Steenbolk en Horsmakreeltjes lukte. 1 mooie Steenbolk 
en 3 Horsmakreeltjes. Ik zag dat het tij begon te kenteren en zei tegen Peter we moeten nu snel op 
Haai gaan vissen. Dus hengeltjes eruit, frontroller omhoog en 1a2 km richting het noorden gevaren. 
Waar wij Tri onderweg nog tegenkwamen. En wij gingen schuin voor Ab Kouwenhoven en z,n maat 
Ed liggen. Peter gooide zijn 2 hengeltjes erin en de 1ste begon gelijk te trekken. En hij haalde zowaar 
een mooie Poon binnen. Nieuwe zager aan z,n haak en na 5 minuten beet!!! Ik zei gelijk dat is Haai!! 
En jawel hoor Peter ving de eerste Haai van z,n leven. Een Gladdehaai van 60cm. Ik ging ook gelijk fff 
een hengeltje binnendraaien om opnieuw te azen en deed onze enige levende garnaal aan de haak. 
En met bindelastiek vast gezet. Fff later beet!! Ook nu zei ik, dit is Haai!! En warempel een 
Westlandse Gladdehaai van 58cm. Daarna was de pret over. Peter ving alleen nog inimini Wijtingtjes 
en ik haalde alleen nog maar zeesterren omhoog die zich telkens om de haak hadden gevouwen. De 
wedstrijd zat er bijna op en zei tegen Peter we gaan nog fff op zeebaars vissen langs de blokkendam. 
En na 15 minuten met die zware boothengels gooien. Ja hoor bam een zeebaars van 44cm. Hierna 
zijn wij opgemak richting strand gevaren waar Tri ook al op het strand lag en met de trekker 
aankwam rijden. Mee gereden voor de 2de trekker te halen en met de 2 trekkers de bootjes weer 
naar de spoelplaats gereden. En het werd ons duidelijk dat wij 1ste waren geworden omdat niemand 
een Haaitje had gevangen. Het was voor ons wel een klein voordeeltje dat ik al een paar keertjes op 
Haai had gevist in Zeeland. De onderlijntjes had ikzelf gemaakt met goed verzwaarde haaklijnen. Het 
aas moet stil op de bodem liggen om Haaitjes te vangen.  Het aas wat we gebruikte waren. 
Steekzagers, zachtekrab, gamba,s,  pieren en 1 garnaal. 
Vriendelijke visgroetjes Aad en Peter  
 
 


