
Zaterdag 15 april, de tweede wedstrijd van dit jaar. 

Maar zoals zo veel keren de afgelopen jaren is het weerbericht ook weer niet van dien aard, 

dat het zeker is dat het door zal gaan. De ene dag zeker wel, maar met het volgende 

weerbericht weer zeker niet. Uiteindelijk woensdag toch maar besloten om Leon te bellen en 

pieren te bestellen. De wedstrijdcommissie besloot vrijdag de wedstrijd door te laten gaan. 

Het weer zou  ’s morgens prima zijn, maar na 13.00 uur gaf hij toch ineens N4 tot N5 aan, dus 

het zou precies kunnen voordat de zee te slecht zou worden. Jaap nog even gebeld voor hoe 

laat en waar we zouden gaan vissen. Afgesproken eerst naar de blokkendam, want als de 

wind naar N5 gaat, heb je daar niets te zoeken, en dan naar de zandmotor.  

Zaterdagmorgen Jaap opgepikt en de boot ook maar meegenomen, dat vist toch wat 

makkelijker, zeker als je naar de blokkendam wilt. Bij de vereniging aangekomen is het een 

drukte van jewelste. We zijn het zesde bootje en er komen zowaar nog 3 boten na ons. En 

het mooie is, ze doen allemaal aan de wedstrijd mee! En 9 boten die met een wedstrijd mee 

vissen is wel heel lang geleden! Ingeschreven bij Ab, koffie gedronken en dan maar eens de 

zee op. Gelukkig waren er twee trekkerchauffeurs, dus het zou redelijk vlot kunnen gaan. 

Even na 9 uur ging de toeter dat we konden beginnen. Gas erop en naar de blokken toe, 

anker uit en vissen maar en dat ging goed. Jaap had binnen 5 minuten een maatse gul, dus 

soort 1 was binnen. Daarna volgden nog wel een paar gulletjes, maar het wachten was op 

een steenbolk. Die volgde wel, maar pas na een uurtje of twee lag hij in de kist. Dat was dus 

soort 2. 

Halverwege de ochtend ook Aad nog gebeld of hij z’n buurman wilde vragen of hij levensmoe 

was. Deze “goede” schipper had zijn ankerlijn in het midden van de boot vastgezet en ze 

stonden beiden aan dezelfde kant te vissen. Dit is de beste manier om je boot ondersteboven 

te krijgen, dus het is beter om dit NOOIT (meer) te doen! 

Verder dan met de wedstrijd. Met 2 soorten gaan we het niet winnen, dus anker ophalen en 

naar de zandmotor. Onderweg langs ’s-Gravenzande nog even denkbeeldig naar Ab en Ed 

gezwaaid, die lagen benzine uit te sparen met motorpech. Bij de zandmotor aangekomen, 

waar de zee ondertussen best kattig was geworden, het anker weer uit en vissen maar weer. 

En wat blijkt? Het is heel goed bij te houden met de vangsten. Een paar scharren, wat soort 

nr. 3 was en na heel lang wachten toch nog een bot en dat was dus soort nr. 4. Ondertussen 

was de zee wel zo slecht, dat het geen zin meer had om door te gaan, tenslotte moest Ab ook 

nog door de branding worden gesleept… Dus anker ophalen en richting ’s-Gravenzande. 

Onderweg passeren we een bootje van de Reddingsbrigade en toen dacht ik: “Da’s lekker als 

die er bij zou zijn met een sleep door de branding…” Ik denk, ik bel Ter Heijde en vraag of ze 

in de buurt willen blijven. Maar het bellen op zee met zon op het scherm valt niet mee, dus 

in plaats van de Reddingsbrigade in Ter Heijde had ik de KNRM in Den Helder aan de lijn. Ze 

doen bijna hetzelfde, maar de boot is veel groter, dus voor ik het goed en wel besefte, was 

ongeveer alles gealarmeerd. 

Ondertussen hing Ab met z’n boot aan een touwtje aan Hans z’n boot en dat ging beter als 

verwacht. Alleen die branding weer, die is en blijft gevaarlijk. Hans was goed aangeland, 

maar de boot van Ab wordt er dan tegenaan gegooid. Ab stapt uit en dat was iets te vroeg.  



 

Gelukkig hangt hij nog aan de boot, maar als die een zet krijgt van een golf, zit hij er toch 

even onder. Maar eind goed al goed, alles komt op zijn pootjes terecht, de G57 weer op zijn 

trailer en Ab en Ed veilig op het strand.  

Ja en dan mijn belletje. Ik moet zeggen zeer geslaagd, er kwam een jetski over zee, 2 auto’s 

over strand en binnen 25 minuten was de reddingsboot uit Ter Heijde ook ter plekke. Was 

het voor niks dat ik gebeld had? Achteraf misschien wel, maar het is een hele geruststelling 

dat ze er zijn en zo snel komen als je belt. En beter voor niks, dan dat er te laat aan de bel 

wordt getrokken. Het zou goed zijn als iedereen het nummer van de KNRM in zijn telefoon 

heeft. 

De uitslag van de tweede wedstrijd: 1ste: G87 – Jaap en Piet Verkade, 4 soorten 

       2e  : G8 - Tri Bui en Johan Beier, 3 soorten 

3e  : G100 – Aad v.d Meer en Peter de Haas, 3 soorten 

 

Rest mij nog de KNRM en de Reddingsbrigade te bedanken voor hun inzet. Al deze mensen 

zijn vrijwilligers en zitten alleen op zee voor onze veiligheid. Dus aan allen die door mijn 

telefoontje in de weer zijn geweest: BEDANKT!! 

 

Piet Verkade 


